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Topluluklarda  Hayat  Var! 


Sibel  Topuz 

Radyo  Fırat 
Yapımcı,  Sunucu 


Merhaba!  Dergimizin  4. sayısıyla  sizlerin  karşısın¬ da  olmaktan  dolayı  mutluyum.  Dergide  bu  benim  ilk  yazım.  Aslında  derdini  yazarak  değil  de  konuşarak  anlatanlardanım ancak  bu  derginin  bendeki  yeri  o kadar  ayrı  ki  şu  an  sanki  sizinle konuşuyor  gibiyim.  Bu  nedenle dergide  emeği  geçen  herkese çok  teşekkür  ediyorum. 

Dergimizin  diğer  sayılarında olduğu  gibi  Bisiklet,  Dağcılık  ve Radyo  topluluğunun  ortak  hazırladığı  bu  sayıda  da  yine  çok  kıymetli  isimlerle  röportajlar  var.  Elazığ  BSK  başkanı  Sami  Yıldırım, Tuğba  Özay,  Elazığ  bisiklet  il  hakemi  Merve  Kılıç  ve  Elazığ  Genç¬ 


lik  Merkezi.  Herkese  ve  her  kesime  hitap  eden  röportajlar. ..  Dergimizin  ismi  gibi  Müzik  ve  Macera  hep  hayatınız  da  olsun. 

Bir  yazının  daha  sonuna  gelmişken  en  güzel  anıları  birlikte paylaşmak,  en  güzel  hatıraları bu  bayramda  da  tazelemek  dileği  ile  mübarek  Ramazan  bayramınızı  kutluyoruz. 

Dip  Not: 

“Life  is  like  riding  a  bicycle.  To keep  your  balance,  you  must moving.”  ~ 

"Hayat  bisiklete  binmek  gibidir. 
Dengede  kalmak  için,  hareket  etmeye  devam  etmen  gerekir." 

Albert  Einstein, 
Bilim  İnsanı 
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Başkanınız  Konuşuyor 

Elazığ  BSK’nın  başkanı  Sami Yıldırım  sorularımızı  yanıtladı. 


Bu  sayıda. . . 


~7  Anlamlı  Yürüyüş 

I  Elazığ  Gençlik  Merkezi,  19  Mayıs’ta fener  alayı  düzenledi. 


Tuğba  Ozay 

Radyo  Fırat’a  konuk oldu. 


O  Eğlenceli  Eğitim 

v-'  FÜDAT,  Kültür  Park’ta  slackline etkinliği  yaptı. 
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•  il  )  Top 30 

^  Radyo  Fırat’ta  en  çok 

dinlenen  şarkılar. 
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Soru&Cevap:  Merve  Kılıç 

Elazığ’ın  bisiklet  branşındaki  tek  il  hakemi sorularımızı  yanıtladı. 


O  ~7  Elazığ  Gençlik  Merkezi 

I  Radyo  Fırat’ta  Hamza  Alp’in  sunduğu  Kulüpkent programına  katıldı.  Söyleşinin  1.  bölümü  sîzlerle. 
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BisiKle 

FÜBIT  SağlıkZj 

BİSİKLETTOPLULUGU  _ 


Elazığ  Gençlik  Merkezi’nden  19  Mayıs’ta  Fener  Alayı 


Coşkulu  Yürüyüş! 


Elazığ  Gençlik  Merkezi, ses  getiren  etkinlikler yapmaya  devam  ediyor. 
Hem  Elazığ’ın  merkezinde  hem de  ilçelerde  birçok  gence  ulaşan  Gençlik  Merkezi,  19  Mayıs  Atatürk’ü  Anma  Gençlik  ve Spor  Bayramı’nda  fener  alayı düzenledi. 

Aralarında  FÜBİT,  FÜHAK, 
FÜDAT,  Elazığ  Sportif  Havacı¬ 


lık  Spor  Kulübü  olmak  üzere birçok  kulüp  ve  topluluğun  ka tıldığı  fener  alayı,  Elazığ  Bele diyesi  Kültür  Park’tan  başlayıp  Elazığ  Valiliği’nin  önünde tamamlandı. 

Valilik  meydanında  8.  Kolordu  Komutanlığı  Bando  Takı mı’nın  konseri,  yürüyüşe  katı lan  vatandaşlara  coşku  dolu anlar  yaşattı. 


jltlicmi 


Fırat  Üniversitesi  Dağcılık ve  Mağaracılık  Topluluğu üyeleri,  eğitimlerine  devam  ediyor. 

27  Mayıs  akşamı  düzenlenen  slackline  etkinliği,  eğlenceli  anlara  sahne  oldu.  Fırat  Üniversitesi  Kültür  Park’ta  düzenlenen  etkinliğe  dağcılık  topluluğu  üyelerinin  yanı  sıra  çevrede¬ ki  öğrenciler  de  katıldı. 

İki  adet  dayanıklı  ağacın  a¬ 


rasına  gerdirilen  bir  adet  gerdirme  kayışı  ile  yapılan  etkinlik öğrenciler  arasında  yoğun  ilgi görüyor.  Tırmanış  etkinlikleri¬ nin  yapılmadığı  zamanlarda  bu tür  etkinlikler  yaptıklarını  belirten  FÜDAT  Başkanı  Burak  Şenel,  bu  tür  etkinlikleri  Dağcılık Topluluğu’nun  sosyal  medya hesaplarından  duyurduklarını, her  öğrencinin  bu  eğlenceli  çalışmaya  katılabileceğini  belirtti. 
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FUBIT  Dağ  Bisikleti  Takımı  nın  kurulması  için  son  son  adımlar! 


0  takım  için  geri  sayım 


Fırat  Üniversitesi  Bisiklet Topluluğu’nun  dağ  bisikleti  takımını  kurma  çalışma ları  sona  yaklaştı. 

2018  yılının  Nisan  ayında, 
Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı  tarafından  desteklenilmesi  uygun görülen  "Üniversiten  İçin  Mücadele  Et!”  projesi  kapsamında sağlanan  hibe  ile  alınan  bisiklet ler,  FÜBİT  akademik  danışmanı Yusuf  Kargınoğlu  tarafından 


teslim  alındı. 

Konuyla  ilgili  açıklama  yapan  Kargınoğlu,  “Bisiklet  bir  ekipman  sporu  ve  maalesef  bu sporla  ilgili  ekipmanlar  ucuz  değiller.  Bu  proje  ile,  öğrencilerimize,  üniversitemiz  adına  katılacakları  yarışlarda  kullacakları ekipmanlar  sağlanmış  oldu.  Artık  en  büyük  iş,  bu  takımda  yarışmak  isteyen  öğrencilere  düşüyor.  ”  dedi. 
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Bu  sayımızda  Elazığ’ı  temsil  eden  bir  ismi  ağırlıyoruz.  Yaklaşık  3 
yıldır  hem  ulusal,  hem  uluslararası  yarışlarda  görev  alan,  Elazığ il  hakemi  Merve  Kılıç,  tecrübelerini  okuyucularımızla  paylaşıyor. 


Merhaba  Merve,  davetimizi kabul  ettiğin  için  teşekkürler.  Seni  tanıyabilir  miyiz? 

-  Elazığlıyım,  Fırat  Üniversitesi  Spor Bilimleri  Fakültesi’nde  son  sınıftayım. 
Hatta  şu  anda  okuduğum  bölüme  de 
bisiklet  sayesinde  girdim. Yaklaşık  3 
yıldır  birçok  yarışta  hakemlik  yaptım. 

-  Bisiklet  camiasına  hakemlikten  önce  sporcu  olarak  dahil  oldun  öyleyse. 

-  Evet.  2015  yılında  beden  eğitimi  öğretmenimin  teşvikiyle  okullar  arası  bi¬ 


siklet  yarışına  takım  olarak  katıldık  ve derece  yaptık.  Bunu  özgeçmişime  yazdım  ve  bu  sayede  bölümümü  kazandım. 

-  Daha  sonra  hakemlik... 

-  Evet,  2016  yılında  yine  aynı  öğretmenimin  yönlendirmesiyle  Malatya’da açılan  yardımcı  hakemlik  kursuna  girdim.  Aslında  çok  istekli  değildim  çünkü  o  zamanlar  başka  branşlara  daha çok  ilgim  vardı.  Öğretmenimin  ısrarı sonucu  katıldığım  bir  kursta  hakemlik belgemi  almış  oldum. 
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-  İlk  yarışını  hatırlıyorsundur... 

-  Tabii  ki...  İlk  yanışım  Nisan  ayında  Elazığ’da  yapılan  okullar  arası  yarıştı. 
Yanımda  tecrübeli  hakem  arkadaşlarım olduğu  için  pek  stres  yaşamadım.  Ama,  ikinci  yarışım  benim  gibi  bir  aday hakem  için  çok  stresli  bir  organizasyondu.  Puanlı  yol  yarışlarının  kapanış etabı  Malatya’da  yapılacaktı.  Genelde aday  hakemler  bu  tür  yarışlarda  kolay kolay  görev  alamaz.  Malatya’da  olması  büyük  bir  şanstı,  başka  bir  ilde  olsa gidemezdim. 

-  Kurs  da,  yarışlar  da  senin  ayağına gelmiş. 

-  Aynen  öyle!  Bu  büyük  bir  şanstı  ve  o yarışta  kendimi  kanıtladığımda  başladı aslında  benim  hakemlik  kariyerim.  Oraya  çok  önemli  ulusal  hakemler  gelmiş¬ ti.  O  zamanlar  acemi  bir  hakem  de  olsam,  bana  verilen  görevi  büyük  bir  titizlikle  yapmıştım.  Şans  eseri,  o  yarışta  önemli  bir  görev  verildi  bana.  Tecrübeli  bir  hakemin  yanında  not  tutmak için  görevlendirildim  ama  neleri  not  alacağımı  bilmiyordum.  Kilometresinden numarasına,  her  şeyi  yazdım.  Yarış  tamamlandı  ama  bir  sporcu  kayıp!  Hak¬ 


kında  hiçbir  bilgi  yok!  O  zamanlar  çip sistemi  de  şimdiki  kadar  yaygın  değildi.  Sonra  notlarımla  sporcunun  eksik bilgileri  tamamlandı,  sonuçlarda  hiçbir  sorun  çıkmadı.  Orada  yarış  komiseri  “Seninle  daha  çok  görüşeceğiz.” 
dediğinde  anladım,  her  şeyin  yolunda olduğunu. 

-  Sadece  titizlik  önemli  mi? 

-  Değil  tabii  ki.  Yarış  ortamı  fazlasıyla stresli  zaten.  Hakemlerin  etrafında itiraz  eden  sporcular  ve  antrenörler olması  kaçınılmaz,  ama  hakemlerin  beraber  görev  yaptıkları  insanların  güleryüzlü  olması  çok  önemli.  Ben  bu  konuda  pozitif  olduğumu  düşünüyorum. 

-  Her  yarış  böyle  ideal  şartlarda  geçmemiştir  herhalde... 

-  Evet,  üçüncü  yarışım  bunun  kanıtı  oldu.  Diyarbakır’da  yapılacak  bir  özel  yarıştı.  Tam  da  sınav  döneminde,  bir  akşam  İbrahim  abi  CAsiltürk,  Malatya  il hakemi]  aradı.  Merve,  dedi,  yarın  sa- 


16 


bah  saat  9'da  Diyarbakır’da  yarışta görevlisin,  dedi.  Normal  bir  yarışta, masada  duran,  kronometreyle  süreyi tutan,  sporcuları  kontrol  eden  hakemler  olur.  Bu  yarışta  hepsi  ben  oldum. 
6'da  yola  çıkıp  Diyarbakır’a  gittim  ancak,  kimseyi  tanımadığım  ve  gideceğim adresi  zorlukla  bulacağım  bir  şehirde başıma  ufak  çaplı  bir  felaket  geldi:  Telefonumu  otobüsten  inerken  yere  düşürdüm  ve  çalışmaz  hâle  geldi! 

-  Yok  artık...  Bu  ne  şanssızlık! 

-  Hem  de  nasıl!  Yapacak  bir  şey  yok. 
Yarış  kampüsteydi.  Doğrudan  oraya gittim.  Herhalde  bir  bisikletli  görür, peşine  takılıp  yarış  alanına  ulaşırım, dedim.  Sora  sora  yarış  alanını  buldum. 
Terslik  bununla  kalır  mı?  Yarış  alanında yol  çalışması  var!  Dozerler,  kepçeler ortalığı  darmadağın  etmiş.  Hemen  engin  tecrübelerimle  (gülüyor]  yeni  bir parkur  belirledim.  Normalde  1  km  uzunluğunda  kriteryum  yarış  parkuru mu  olur?  Ama  o  şartlarda  yapmak  zorundaydım.  Ambulans  da  yoktu.  Üniversite  hastanesinin  hemen  yanında olduğumuz  için  yarışı  başlatmak  zorun¬ da  kaldım.  Şu  an  olsa  yapmam  ama  o 


şartlarda  yaptım.  Yarışta  yıldızdan master  kategorisine  kadar  her  kategori  vardı.  Video  çekimi  olması  lazımdı. 
Orada  yarışmayı  bekleyen  kızlara  çekim  yaptırdım.  9'da  başlaması  gereken yarış,  12'de  başladı,  5'te  bitti.  7'de kendimi  zor  attım  Elazığ’a. 

-  Pekâlâ,  senin  yarışlarda  görev  almanda  etkili  olan  sebepler  nedir? 

-  Öncelikle,  işimi  titizlikle  yapıyorum, zaten  hakemlik  kariyerim  de  bu  sayede  başladı.  Kadın  olmam  da  büyük  bir etken.  Çünkü  kadın  hakem  oranı  çok az.  Her  sporda  olduğu  gibi  bisiklette de  görsellik  önemli;  hakem  heyetinde birkaç  kadın  hakem  olması  hakem  heyetinin  görüntüsünü  değiştiriyor.  Davranışlardan,  konuşmalara  kadar,  birçok  şey,  ortamda  bir  kadının  bulunmasından  dolayı  daha  kontrollü  oluyor.  Bisiklet  sporunu  sadece  erkekler  yapmıyor.  Kadın  sporcular  hemcinslerinin  olduğu  yerde  daha  rahat  hissediyorlar, danışabilecekleri  şeyleri  daha  kolay paylaşıyorlar.  Bunlardan  dolayı  her  yarışta  bir  iki  kadın  hakem  oluyor.  Ben 

ilk  yarışlarıma  öğrenci  olduğumdan  dolayı,  çok  fazla  boş  vaktim  var  diye  çağı- 


2018  yılının  sonunda  Bisiklet 
Federasyonu  tarafından  hakem vize  semineri  düzenlendi. 


rılıyondum.  Antik  tecrübeli  olduğum  için yarış  yönetmek,  zor  görevleri  almak  için  bulunuyorum  orada.  Özellikle  ulusal  yarışlarda  mutlaka  bulunuyorum  çünkü  çipsiz*  yarışlarda  tecrübeliyim. 

-  Yarışlarda  hiç  kadın  hakemlerin  çoğunlukta  olduğu  oluyor  mu? 

-  Olur  mu  hiç?  En  son  görev  aldığım  yarışta  15  erkek  hakem,  3  kadın  hakem vardı. 

-  İlk  uluslararası  yarışın  hangisiydi? 

-  2018'de  yapılan  Karadeniz  Bisiklet Turu  CTour  of  Black  Sea).  ü  yarışın  yapılacağı  dönemde  birkaç  yarışta  sorun yaşanmış,  zamanlama  olsun,  sıralama olsun,  çeşitli  konularda.  Karadeniz  turu  önemli  ve  her  yıl  tekrarlanması  amaçlanan  büyük  bir  organizasyon.  Bu  yüzden  ben  de  görevlendirildim,  daha  önceki  yarışlarım  göz  önünde  bulundurularak. 


-  Yerel  yarışlar,  ardından  ulusal,  en sonunda  da  uluslararası  yarışlar... 

-  Evet,  daha  önce  2.2**  kategorisinde¬ ki  bir  yarışta  hiç  görev  almamıştım.  0- rada  yabancı  dilin  önemini  anladım.  Son yarışta  5  yabancı  takım  vardı. 

-  Hakemlik  sana  birçok  şey  katmış  olmalı. 

-  Evet,  öncelikle  daha  da  sosyalleştim. 
Birçok  şehirde  görev  aldığım  için  hepsinden  birkaç  arkadaşım  var.  Protokol ile  vakit  geçiriyoruz,  vali,  kaymakam, belediye  başkanı...  Stres  altında  çalışa  çalışa  daha  disiplinli,  düzenli  ve  titiz  biri  oldum. 

-  Hakemlik  alanında  bir  hedefin  olmalı.  Öğrenebilir  miyiz? 

-  Hedefim  tabii  Ki  UCI  ***  hakemliği.  Tabii  ki  bunun  için  yabancı  dilin  çok  iyi  olması  gerekiyor.  Bu  konuda  gerek  kurs- 


*  Çip  sistemi,  bisiklet  yarışlarında  daha  kesin  sonuçlar  elde  edilmesinde  kullanılıyor.  Sporcuların  bisikletlerine  sabitlenen  bir  çip,  bitiş  çizgisine  kurulan  sistem  tarafından  algılanıp  sporcunun  yarış  süresi  hesaplanıyor. 

**  Etaplı  uluslararası  yarışlar  için  kullanılan  sınıflama. 

***  Union  Cycliste  Internationale:  Uluslararası  Bisiklet  Birliği 

18 


lan  olsun,  gerek  yurtdışında  yaşamak olsun,  planlamamı  yaptım.  Hatta,  geçen  sene  yapılan  Türkiye  Bisiklet  Turu’ nda  CTour  of  Turkey]  görev  alamadım. 

Bu  beni  daha  da  kamçıladı.  İyi  bir  UCI hakemi  adayı  olduğumu  düşünüyorum. 

-  Dağ  bisikleti  yarışlarında  mı  yoksa yol  bisikleti  yarışlarında  mı  görev  almayı  daha  çok  istiyorsun? 

-  Dağ  bisikleti  yarışları  çok  rahat  oluyor  ama  bana  sorarsan,  yol  bisikleti  yarışlarında,  aksiyonun  içinde  olmak,  zor görevler  almak  daha  çok  hoşuma  gidiyor.  Bu  konuda  kendime  güveniyorum. 
Bir  görev  verildiğinde  ilk  önce  izler,  daha  sonra  da  daha  iyi  yapmaya  çalışırım. 

-  Bir  hakem,  sence  ne  özelliklere  sahip  olmalı? 

-  Öncelikle  kendisine  ve  bilgisine  güve- 


nebilmeli,  insanlarla  iletişimi  iyi  olmalı, ikna  kabiliyeti  yüksek  olmalı,  pratik  çözümler  üretebilmeli,  kararları  kesin  ve net  olmalı,  kuralları  esnetmemeli...  Birçok  özellik  sayabilirim  bu  konuda.  Özellikle  bilgisayar  mühendisi  olan  hakemler  olmazsa  olmaz,  çünkü  artık  çip  sistemi  olsun,  sonuçların  kaydı,  duyurulması  olsun,  her  şey  bilgisayarla  yapıldığı  için  herhangi  bir  sorunun  anında çözülmesi  lazım. 

-  Ben  de  senden  çok  şey  öğrendim  hakemlik  konusunda.  Herhalde  görev  aldığım  bir  iki  yarışta  sorun  yaşamadıysam  senden  ve  İbrahim’den  aldığım tavsiyeler  sayesindedir.  Hem  bunun  için,  hem  de  bu  güzel  söyleşi  için  teşekkür  ederim. 

-  Ben  de  teşekkür  ederim  bana  derginizde  yer  verdiğiniz  için.  | 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Radyo  Fırat’ı  PovverApp  üzerinden  de 

dinleyebilirsiniz. 


radyo.firat.edu.tr  89.2  M  Hz 


Röportaj  ve  Fotoğraf:  Behruz  Abdullayev 


2017  yılının  sonlarında  kurulan  Elazığ  Bisiklet  Spor  Kulübü,  şu  ana  kadar  birçok  organizasyona  katıldı.  Amacı  Elazığ’ı  ulusal  ve  uluslararası  yarışlarda  temsil  etmek  olan  kulübün  hikayesini,  kuruluşundan  bugüne  başkanlık  görevini  yürüten  Sami  Yıldırım  anlattı. 

-  Sami  Bey  merhaba.  Davetimizi  kır-  -  Kulübünüz  Elazığ’ın  ilk  ve  tek  bisikmadığınız  için  teşekkür  ederiz.  Önce-  let  kulübü.  Kuruluş  hikayesi,  bu  sporlikle  sizi  tanıyabilir  miyiz?  la  ilgilenenlerin  ilgisini  çekecektir. 

-  Bu  nazik  davetiniz  için  teşekkür  ede-  -  Evet,  Daha  önce  farklı  branşlar  için rim.  Elazığlıyım.  Sigortacılık  yapıyorum,  kurulup  bisikleti  yan  branş  olarak  gös-Kurulduğu  günden  beri  Elazığ  Bisiklet  teren  kulüpler  olmuş  ancak  biz  tama-Kulübü  başkanlığı  görevini  yürütüyorum. men  bisiklet  branşında  Elazığ’ı  temsil 


23 


<0 


etmek  için  kurulmuş  bir  kulübüz.  2017 
yılının  sonlarına  doğru,  bisiklet  sporuyla  ciddi  olarak  ilgilenen  arkadaşlarımla bir  kulüp  kurma  fikri  ortaya  çıktı.  Arkadaşlarım  ferdî  olarak  yarışlara  katılıyorlardı.  Bu  spor  bir  takım  sporu,  özellikle  yol  bisikleti  branşında.  Bunun  eksikliğini  hissediyorlardı.  Ayrıca,  kulüp  kurmanın  Elazığ’daki  sporcu  popülasyonunu  da  genişleteceğini  düşündük.  Bu  da daha  kalabalık  ve  eğlenceli  sürüşler  anlamına  geliyordu.  Bu  amaçla  Elazığ  Bisiklet  Spor  Kulübü  Derneği’ni  kurmaya karar  verdik.  Ancak  önemli  bir  sorunumuz  vardı:  Daha  önce  hiçbirimiz  dernek kurmamış,  herhangi  bir  derneğin  yönetiminde  bulunmamıştık. 

-  Dernek  kurulumu  için  belli  bir  asgari  üye  sayısı  var. 

-  Evet.  7  üye  bulmamız  gerekiyordu,  yasal  olarak  ve  biz  6  kişiydik.  Şu  an  düşününce  aşina  olmadığımız  birçok  evrak  işi,  bürokrasi,  imzalar,  yapılan  ufak  bir hatada  yüklü  miktarda  ceza  yeme  tehlikesi  vardı  ve  biz  bu  konuda  tamamen acemiydik.  Bir  arkadaşımıza  daha  rica edip  gerekli  üye  sayısına  ulaştık.  Sonrasında  birkaç  ay  içinde  16  üyemiz  oldu. 


-  Asıl  amaç  sporcu  yetiştirmek  iken arka  planda  bürokrasiyle  uğraşmak yorucu  olmalı. 

-  Tabii  ki.  Aslında  işin  en  kolay  ve  zevkli  kısmı  antrenman  yapmak.  2018  yılına resmen  kurulmuş  bir  spor  kulübü  olarak  girdik.  Vakit  kaybetmememiz  gerekiyordu,  bahar  ayları  hem  antrenmanlar  için,  hem  de  yarışlar  için  uygun  zamanlar.  Hatta  İzmir,  Antalya  gibi  kıyı  şehirlerinde  antrenmanlar  kışın  da  devam edebiliyor.  Elazığ  1100  metre  rakımlı, sert  ve  uzun  kışların  yaşandığı  bir  şehir.  Zaten  bu  yüzden  dezavantajlıyız,  sporcumuz  yok,  nasıl  bulacağımızı  bilmiyoruz,  bir  de  kasasında  para  olmayan bir  kulüp  olarak  birkaç  bin  lira  ceza  yediğinizi  düşünün.  Yolun  başında  pes  etmeniz  gerekir.  Bu  tür  sorumlulukları  omzumuza  yüklenip  201 8'e  girdik. 

-  İlk  sporcularınıza  nasıl  ulaştınız? 


Her  amatör  spor  kulübü  gibi Elazığ  BSK  da  sponsor  bulmak¬ ta  zorlanıyor. 


-  Bu  konuda  şanslıydık  çünkü  ilimizde birkaç  yıldır  okullar  arası  bisiklet  yarışı yapılıyor,  nisan  ayının  başında.  Ve  bu  alanda  sporcu  yetiştiren  hocalarımız  var. 
Örneğin  Necip  Fazıl  Kısakürek  Anadolu Lisesi’nin  bisiklet  takımı  ve  öğretmenleri  Alper  Akipek’i  anmadan  olmaz.  Aslında  takım  konusunda  hazıra  konduk  da diyebiliriz.  Okullar  arası  yarışta  sporcuları  gözlemleme  şansımız  oldu.  Gayet istekli  ve  yetenekli  sporculara  ulaştık bu  sayede.  Takımın  iskeletini  bu  şekilde oluşturduk.  Tabii  ki  yıldız  ve  genç  kategorilerinin  yanında  elit  ve  master  kategorisinde  de  aktif  olmamız  gerekiyordu. 
Bunu  da  kulüp  yönetiminde  bulunan  arkadaşlarımızla  sağladık. 

-  Bisiklet  bir  malzeme  sporu  ve  bu malzemeler  ucuz  da  değil.  Bu  sorunu nasıl  aştınız? 

-  Sponsorlarla  çözebileceğimizi  düşündük.  En  azından  malzeme  olmasa  bile 


yarış  öncesinde  yol  paralarımızı  karşılayabilecek  bir  sponsor  bulmaktı  amacımız.  Birçok  görüşme  yaptık,  çoğundan elimiz  boş  döndük.  En  sonunda  Elazığ’ın yerli  bir  firması  forma  sponsorumuz  olmayı  kabul  etti.  Hâlâ  ulaşım  masraflarımızı  o  destekten  karşılıyoruz.  Daha 
sonra  Gençlik  ve  Spor  Bakanlığının  32 
kulübe  paylaştırdığı  180  bin  liralık  destekten  de  faydalandık.  Bütçemiz  bir  futbol  kulübünün  kasasındaki  paranın  küsüratı  kadar  olabilir  ancak  bu  bize  her  kuruşu  verimli  olarak  kullanma  disiplinini kazandırdı. 

-  İlk  yarışınız  hangisiydi? 

-  Kulüp  olarak  ilk  yarışımız  Niğde’de  yapılan  15  Temmuz  Şehitlerini  Anma  yarışıydı.  Kulübümüzün  3  sporcusu,  sekreterimiz  Halil  Fındık,  saymanımız  Yusuf  Kargınoğlu,  denetim  kurulu  üyemiz Muhammed  Çiçek,  orada  sporcu  olarak ter  döktüler.  Ayrıca  bir  diğer  üyemiz  Yu- 


nus  Hanya  da  fotoğrafçı  ve  malzemeci olarak  yarışta  yerini  aldı.  Amacımız  yarışı  kazasız  tamamlamaktı  ve  arkadaşlarımız  bu  amaca  ulaştılar.  Yalnız,  sporcularımızın  yarış  sırasında  bir  fotoğrafı dahi  yok  çünkü  fotoğrafçımız  yarışı  ön grupta  sporcuları  olan  Yeşil  Pedal  Spor Kulübü  aracından  takip  etti. 

-  İlk  dereceyi  hangi  yarışta  aldınız? 

-  İlk  derecemiz,  Akçadağ  Belediyesinin düzenlediği  Levent  Vadisi  Doğa  Sporları festivalinde  geldi.  Dağ  bisikleti  yarışıydı ve  zorlu  bir  parkurdu.  Sporcumuz  Yusuf o  yarışta  Master  30+  kategorisinde birinci  olarak  bizi  sevindirdi.  Bu  tabii  ki bir  spor  kulübü  için  anlamlı  ama  ek  olarak,  sponsor  görüşmelerinde  de  elimizi güçlendiren  bir  kazanç.  Sponsor  olmayı düşünen  firmalar,  forma  reklamlarının kürsüde  görünmesini  doğal  olarak  isteyeceklerdir. 

-  Antrenör  bulmak  da  amatör  spor  kulüpleri  için  önemli  bir  sorun. 

-  Evet.  Antrenör  adayları,  bu  işi,  haklı  olarak,  ücretli  yapmak  istiyorlar.  Maalesef  amatör  bir  spor  kulübünün  altından kalkabileceği  bir  yük  değil  bu.  Biz  de  uzun  süredir  gönüllü  antrenörümüz  Sena Elmas  ile  sportif  çalışmalarımızı  yürüttük.  Ancak  bu  sürdürülebilir  değil.  Kendi antrenörümüzü  de  kulüp  içinde  yetiştirmemiz  lazım.  Bisiklet  Federasyonu’nun antrenörlük  kurslarını  takip  ediyoruz.  Bisiklet  sporu  sadece  sporcu  sayısı  artınca  değil,  hakem,  antrenör,  kulüp,  organizasyon  hatta  geziler  artınca  gelişiyor. 
Bunlar  birbirini  tamamlayan  şeyler. 

-  Kulübünüzün  gelecek  hedefi  nedir? 

-  Her  sene  sezonu  daha  erken  açıyoruz. 


2018'de  temmuz,  2019'da  ise  nisan  ayında  yarışmaya  başladık.  Her  sene  daha  çok  sporcu  kazanmak,  daha  çok  yarışa  katılmak  için  uğraşacağız.  Sporcu ve  antrenör  sayısında  kendi  kendimize yetebilecek  seviyeye  ulaşmak  istiyoruz. 
Bununla  birlikte,  Bisiklet  Federasyonu, Valilik  ve  belediyelerle  de  iletişimimizi  geliştirip  Elazığ’ın  adından  söz  ettirecek yarış  organizasyonları  yapmayı  planlıyoruz. 

-  Son  olarak,  sporcu  adaylarınıza  neler  söylemek  istersiniz? 

-  Kulübümüzün  kapısı,  bu  sporu  yapmak isteyen  her  gence  açık.  Yeter  ki  disiplinli  çalışmaya,  bu  spordan  keyif  almaya  istekli  olsunlar.  Yavaş  yavaş  malzeme  eksiklerimizi  de  gideriyoruz.  Genç  sporculara  yalnızca  kulübümüze  katılıp,  yarışlarda  ter  dökmek  kalıyor. 

Bu  söyleşi  için  tekrar  teşekkür  ederim. ( 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Radyo  Fırat’ta,  Hamza  Alp’in  sunduğu  Kulüpkent  Programının  konuğu  Elazığ Gençlik  Merkezi  oldu.  Söyleşinin  birinci  bölümü  sîzlerle. 


lazığ  gençlik  merkezi  ne  zaman ve  nasıl  kuruldu?  sizden  dinleyelim... 

Ben  Ferhat  Kerem  Çiçek.  Gençlik  merkezinin  Gençlik  Liderlerinden  biriyim.  1ü yıllık  bir  görev  kapsamında  Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı  bünyesinde  çalışmaktayım. 
Gençlik  Merkezleri,  2002  yılında  Bakanlığımızın  Gençlik  Hizmetleri  İl  Müdürlüğü çatısı  altında  bir  odada  bireysel  hareket eden,  alanı  çok  dar  bir  şekilde,  çalışma kapasitesiyle  gençlere  ulaşmaya  çalışan bir  birimken,  2012  yılında  yeni  bakanlık çatısı  altında  81  ilde  yaklaşık  300  Gençlik  merkezi  ile  tüm  gençlere  hizmet  etmektedir. 

Gençlik  Merkezinin  aktif  kaç  üyesi  var? 
Üye  olmak  isteyenler  ne  yapmalı? 

Biraz  halkayı  genişletecek  olursak  Türkiye'de  yaklaşık  üç  milyon  gençlik  üyesi  bulunmakta.  Elazığ  Gençlik  Merkezi  olarak otuz  beş  bin  gençlik  üyemiz  var.  Bu  yıl  içerisinde  yapılan  faaliyetlerin  çeşitliliği¬ ne  göre  değişiyor.  Biz  etkinliklerimizde  projelerimizde  aktif  olan  genç  sayımızı 
500  ila  1000  olarak  bir  rakam  verebiliriz. 
Gençlik  Merkezinde  ne  gibi  etkinlikler yapıyorsunuz?  En  son  yaptığınız  etkinlik  neydi? 

En  sondan  başlayalım  müsadenizle...  Ma¬ 


lum  Ramazan  ayındayız.  Gençlerimizle  büyük  bir  buluşmayı  Fethi  Sekin  Mesire  Alanında  gerçekleştirdik.  Malumunuz  19  Mayıs  Gençlik  Haftası,  Milli  Mücadelenin 
100.  yılınızkutlamaktayız  bu  kapsamda bizler  de  genç  gönüllerimizle  beraber Fethi  Sekin  Mesire  Alanında  büyük  bir iftar  organizasyonu  tertipledik.  Eğitsel oyunlarımız  sokak  oyunları,  gelenekten geleceğe  giderken  unutmadığımız  unutulmaya  yüz  tutmuş  bir  çok  faaliyetleri içeren  etkinlikler  kapsamında  gençlerimizle  hemhal  olduk.  Sportif  etkinliklerle beraber  son  olarak  iftarımızı  gerçekleştirdik.  Yaklaşık  150'ye  yakın  bir  genç  katılımı  vardı.  İl  müdürümüz,  KYK  personelimiz,  gençlik  hizmetleri  personelimiz  de bize  eşlik  etmişti.  Daha  sonrasında  güzel  bir  eğlence  ile  finalimizi  yaptık.  Tabii ki  Gençlik  Merkezleri  normalde  Gençlerin  serbest  zamanını  değerlendirici,  onlara  danışmanlık  rehberlik  dersleri  verecek,  eğitimleri  verecek,  onların  sanatsal kültürel  açlıklarını  doyuracak  hür  düşünebilen  donanımlı  bir  gençlik  inşa  edilecek bir  yer.  Ama  atasını  unutmayan,  ecdadına  saygı  duyan,  gelenekten  geleceğe  giderken  milli  ve  manevi  değerlerine  sahip çıkan  bir  gençlik  inşaa  etmesi  için  Gençlik  Merkezleri,  tüm  hızıyla  çalışmalarına 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devam  etmektedir.  Çok  çok  geniş  bir  ta¬ bana  yayılmıştır  çalışmalarımız.  Ülkenin bütün  bakanlıklarıyla  çalışmaktayız  .  Bel¬ ki  de  bir  tek  Merkez  Bankasıyla  çalışmıyoruz,  Maliye  Bakanlığıyla  çalışmıyoruz  :) Ama  bütün  bakanlıklarla  protokol  anlaşmamız  var,  bünyemizde  ücretsiz  kurslarımız  sosyal  sorumluluk  projelerimiz  kapsamında  gönüllü  ağımız  var  çeşitli  sanatsal,  sosyal,  kültürel  yarışmalar  düzenliyoruz.  Özellikle  her  şey  bir  yana  sosyal  sorumluluk  projesinde  gençleri  bilinçlendirme  adına  Gençlik  Merkezleri  liderleri  ve gönüllüleri  olarak  sürekli  sahadayız.  Farkındalık  oluşturacak  birçok  etkinliklerle. 
Toplumumuzu  şuurlandırmaya  çaba  sarf ediyoruz.  Bu  manada  da  yaklaşık  150  kemik  kadro  dedğimiz  gönüllü  ağımız  var  Bu ağla  beraber  şehrin  daha  da  güzelleşmesine  ve  farkındalık  uyandıracak  faaliyetleri  toplumumuza  aktarmaya  çalışmaktayız. 

Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı  Gençlik  Kampları  hakkında  biraz  bilgi  verir  misiniz bizlere? 

Gençlik  kampları  bilhassa  Bakanlığımızın en  çok  önemsediği  çalışmalardan  biridir □aha  yetkili  olan  Kamplarda  program  sorumlusu  olan  Esengül  Liderimize  mikrofonu  uzatsak  daha  iyi  olur... 

Öncelikle  iyi  yayınlar  diliyorum...  Ferhat arkadaşımızın  dediği  gibi  ben  de  1ü  yıldır Gençlik  liderliği  yanında  Kamp  liderliği  yapmaktayım.  Gençlik  kamplarımız  yaklaşık 20-25  yıldır  devam  eden,  her  yıl  yapılan bir  etkinlik.  İnsanlarımız  maalesef  bunu az  biliyor  ve  kamp  diyince  direk  akla  gelen  şey  şu:  Çadırda  mı  kalacağız,  diye  arz ediyorlar  ama  Gençlik  ve  Spor  Bakanlığının  kampları  genelde  beton  örme  yada  ahşap  bungalov  dediğimiz  evlerde  yapılan, yaklaşık  12  ila  22  yaş  arasındaki  gençlerin  yaş  kategorilerine  göre,  2  yaş  aralıklarla  dizayn  edilmiş  bir  şekilde  özellikle yaz  aylarında  devam  eden  kamplarımız  var 


Bu  kamplarımız  kendi  imkânlarıyla  tatil  yapamayan  gençler  için  tasarlandı  aslında. 
Dediğimiz  gibi  12  ile  22  yaş  arasındaki gençlere  yönelik  hazırlanmış  tamamen ücretsiz  kamplarımız  var  Erkek  yaş  gruplarımız  da  12  ila  15  yaş  deniz  kampı  yani mavi  kampımız  var.  Bayanlarda  ise  12  ila 
13  yaş  deniz  kampı  yani  mavi  kampımız. 
Erkeklerde  16-22  yaş  doğa  kampımız [Yeşil  Kamp),  bayanlarda  ise  14-22  yaş arasındaki  doğa  kamplarımız  var  .  Deniz kamplarımızda  daha  çok  Kuşadası,  Çeşme, Mersin,  Samsun,  Hatay  gibi  deniz  kenarında  olan  illerimizde  düzenlenen  kamplarımız  var  Daha  çok  deniz  aktiviteleri  yapılıyor;  yine  bunun  yanı  sıra  kendi  kültürümüzü  yansıtacak  manevi  ve  milli  değerlerimizi  gençlerimize  aşılayabileceğimiz  çeşitli  faaliyetlerde  düzenlemekteyiz.  Doğa Kamplarımızda  ise  daha  çok  yaş  grubu biraz  daha  büyüdüğü  için  böyle  macera istasyonları  ip  parkuru,  paintball,  rafting, bisiklet  turları,  ip  atlama,  okçuluk  gibi  çeşit  çeşit  faaliyetler  yapılmakta.  Eğlence 
7  gün  sürüyor  toplamda.  Bayan  erkek  ayrı,  ücretsiz  bir  şekilde  bu  kamplara  her gencimiz  katılabilir.  Bu  arada  her  gencimizin  1  deniz  kampı  1  doğa  kampı  hakkı  var ki  bütün  gençlerimiz  faydalanabilsin.  Başvuruları  da  internet  üzerinden  çok  basit bir  şekilde  yapabilirler.  Google’a  “gençlik kampları”  yazarlarsa,  Gençlik  ve  Spor  Bakanlığının  sayfasını  hemen  görecekler.  0- raya  tıkladıkları  zaman  hemen  adım  adım çok  kolay  bir  şekilde  başvuru  yapabilecekler.  Sadece,  başvuru  yaparken  gençlerimizden  şunu  istiyoruz:  Lütfen  telefon  numaralarını  doğru  yazsınlar  çünkü  genelde  başına  sıfır  koydukları  için  biz  o  numarayı  eksik görüyoruz  ve  gencimize  ulaşamadığımız  için  de  bu  hakları  yanmış  oluyor  maalesef. 
Türkiye'nin  birçok  yerinde  Kuşadası’nda,  İzmir’de,  Hatay’da,  Samsun’da,  Antalya’da, Bolu’da,  Trabzon’da,  Kırşehir’de,  Kastamonu’da...  Bu  şekide  devam  ediyor  . 


28 


uğba  Özay,  yayınımıza  hoşgeldiniz. 
İyi  ki  Geldin  şarkınızın  hikâyesi  nedir? 

İyi  ki  geldim  programınıza.  Sözü  müziği bana  ait  olan  bir  şarkı.  Aranjör  Suat  Aydoğan  Klip  yönetmeni  Banu  Kaptanoğulları.  Klibin  hikâyesini  de  ben  yazmıştım.  Bu klip  ile  bir  farkındalık  yaratmak  istedik  aslında.  Kansere  yakalanan  bir  kadının  aşkın, sevginin,  dostluğun,  paylaşımın  gücüyle nasıl  moral  bulup  hayata  bağlandığıyla  alakalı.  Çünkü  insanlar  giderek  sevgisiz  saygısız  hoşgörüsüz  anlayışsız  bir  ruh  haline bürünüyorlar  ve  çok  hızlı  bir  tüketim  söz konusu  buda  tüm  ilişkilerde  böyle.  Biz  klip ile  insanlara  sevginin  dostluğun  aşkın  güç verdiğini  gösterelim  istedim.  Amacına  da ulaştı.  Özellikle  kanser  ile  mücadele  etmiş olan  birçok  insandan  geri  dönüş  oldu.  Allah  herkese  şifa  versin.  Şarkının  sloganı: 

İyi  ki  gittin  değil  de  iyi  ki  geldin  diyebileceğiniz  insanları  sokun  hayatınıza. 

Müzik  Hayatına  nasıl  başladınız? 

1 1  sene  önce  bir  sinema  filmi  çekmiştim. 
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Film  müziklerini  dinlemem  için  bir  stüdyo¬ ya  çağrıldım.  Çok  beğendim  müzikleri.  0- rada  aranjöre  şiirlerim  var  okusam  anı  olarak  kalır  diye.  Stüdyoda  üç-dört  tane  şiirimi  okudum.  Bir  hafta  sonra  Tuğba  Hanım  şiirlerinizin  şarkı  halini  dinlemek  ister misiniz,  dediler.  Çok  beğendim  dinledikten sonra.  Bayıldım.  Zaten  benim  müzikle  ilgim  ilkokul  yıllarına  dayanıyor.  2009  yılından  sonra  profesyonel  olarak  başladım. 
Bundan  sonra  ne  yapmayı  düşünüyorsunuz? 

Hayatımda  her  zaman  tiyatro  oyunları, müzik,  sinema,  şiirler  olacak.  Hayatımdan çıkarttığım  tek  şey  podyum  oldu.  Zaten podyumlara  çok  güzel  bir  şekilde  veda  ettim.  Bu  arada  tiyatro  ne  alaka  diyebilirsiniz.  Konservatuar  tiyatro  bölümünü  2.  olarak  kazandım.  Sanatın  en  güzel  dalları müzik  ve  oyunculuk. 

Müzik  mi,  tiyatro  mu? 

Her  ikisini  de  çok  seviyorum.  Ayrım  yapmam  mümkün  değil  sahnede  her  ikisinde de  devleşiyorum. 


RADYO  FIRAT  YAYIN  AKIŞI 
PAZARTESİ 

00:00  -  08:00  SLOW  MÜZİK 
08:00  -  12:00  HIT  MÜZİK 
12:00  -  16:00  POP  MÜZİK 
1 6:00  -  1  8:00  FIRAT  TOP  30 
18:00  -  20:00  SLOW  POP  MÜZİK 20:00  -  22:00  GECENİN  İKLİMİ 22:00  -  00:00  SLOW  MÜZİK 

SALI 

00:00  -  08:00  SLOW  MÜZİK 
08:00  -  12:00  HIT  MÜZİK 
12:00  -  16:00  POP  MÜZİK 
16:00  -  20:00  POP&  SLOW  MÜZİK 20:00  -  22:00  GECENİN  İKLİMİ 22:00  -  00:00  SLOW  MÜZİK 

ÇARŞAMBA 

00:00  -  08:00  SLOW  MÜZİK 
08:00  -  12:00  HİT  MÜZİK 
1 2:00  -  1 4:00  FIRAT  TOP  30 
14:00  -  18:00  POP  MÜZİK 
18:00  -  20:00  SLOW  &  POP  MÜZİK 20:00  -  00:00  SLOW  MÜZİK 

PERŞEMBE 

00:00  -  08:00  SLOW  MÜZİK 
08:00  -  12:00  HİT  MÜZİK 
12:00  -  16:00  POP  MÜZİK 
16:00  -  22:00  SLOW  &  POP  MÜZİK 22:00  -  00:00  SLOW  MÜZİK 

CUMA 

00:00  -  08:00  SLOW  MÜZİK 
08:00  -  12:00  HİT  MÜZİK 
12:00  -  16:00  POP  MÜZİK 
1 6:00  -  1  8:00  FIRAT  TOP  30 
18:00  -  20:00  POP  &  SLOW  MÜZİK 20:00  -  00:00  SLOW  MÜZİK 


89.2  MHz radyo.firat.edu.tr 


Radyo  Fırat'ta 

en  çok  dinlenenler 


1 .  Ensay  Üner  -  Nokta 

2. Buray-  Kabahat  Bende 


3.0ğuzhan  Koç  -  Sükût-u  Hayal 

4. Aleyna  Tilki  -  Nasılsın  Aşkta 

5.  Demet  Akalın  -  Napıyonsan  Yap 

6.  Merve  Özbey  -  Tebrikler 

7.  Hande  Ünsal  -  Nerdesin 

8.  Dila  -  Bi  Kalp 

9.  Cem  Belevi  -  Bundan  Sonra 

1  O.Tuğçe  Kandemir  -  Gülü  Soldurmam 


